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 Agenda erediensten 

    

 maart 2024 

 

03 Ds. N. Binnendijk  Noordwijk 

 derde zondag 40- dagentijd 
 zondag Oculi 

 

10 Drs. S.C.B. Hermanus-Schröder 

 Zoetermeer 

 vierde zondag 40- dagentijd 
 zondag Laetare 

 

17 Pastor Rixt de Boer  Valkenburg 

 Vijfde zondag 40-dagentijd 
 Zondag Judica 

 

24 Ds. Bernard Schelhaas  Leiden 

 Palmzondag 

 

28 Ds. Ad van Houwelingen  Noordwijk 

 Witte Donderdag 19.30 uur 

 

 Dienst van Schrift en Tafel 

29 Liturgiecommissie 

 Goede Vrijdag 19.30 uur 

 

30 Liturgiecommissie 

 Stille Zaterdag 19.30 uur 

 

31 Ds. Iman Padmos   Kaag 

 Eerste Paasdag 
 

 april 2024 

 

07 Ds. A. Molenaar   Lisse 

  
 



Maandagenda 

 

03 mrt    Inleveren voedsel en geld Voedselbank Katwijk 
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05 mrt           Vergadering Moderamen  
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20 mrt           Vesper in de Open Hof, aanvang 19.15 uur 
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11 apr.          Sam’s Kledingactie  

  tussen 16 uur en 18.30 uur bij de Joannes de Doper                                                     
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Gedicht 

Voorwaar, ik zeg u heden zult u met mij in het paradijs zijn 

Opgeraapt worden 

als je gevallen bent, 

wie wil dat niet? 

En hij wás gevallen, 

de gekruisigde crimineel naast Jezus. 

Hij was de schrik van velen, 

een onmens. 

 Zijn leven had hij vergooid, verspeeld. 

 Het kruis is zijn loon, 

 Verdiend. 

 Zo anders dan de man van Nazareth naast hem. 

Ik gruw van hem, 

hij heeft het over zich afgeroepen. 

‘Eigen schuld’ is het motto 

dat op zijn voorhoofd staat geschreven. 

 Maar dan komt in hem 

 de zachte kracht naar boven. 

 Als een kwetsbaar kind vraagt 

 de schuldige aan de onschuldige: 

 vergeet me niet. 

De man van Nazareth 

kijkt hem aan,  
hij kijkt voorbij het nu, 

voorbij de schuld, 

voorbij het verknalde leven, 

voorbij de verlorenheid. 

Hij zegt: 

aan jou zal ik denken 

wanneer ik aan de overkant kom. 

Jij hebt deel aan mijn toekomst, 

het is voor jou niet afgelopen. 

Jouw duistere leven 

draag ik naar het licht. 

 Je moet God zijn 

 om dit te kunnen zeggen. 

   
Veertigdagentijdkalender 2013, uitgave Protestantse Kerk in Nederland
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Van de Redactie 

 

Een paar weken geleden gaf Tine Zweers aan de redactie een paar 

gedichten die haar erg aanspraken. Nu is het een mooie 

gelegenheid om, na haar toch plotselinge overlijden, een van de 

gedichten hier te plaatsen. 

 

Dankbaarheid verandert de pijn 

door herinneringen in stille vreugde. 

De mooie dingen van vroeger 

zijn geen doorn in het vlees, 

maar een kostbaar geschenk 

dat je meedraagt. 

Een kostbaar geschenk bekijk je 

niet aldoor, maar alleen 

op bijzondere ogenblikken. 

Dan wordt het verleden 

een blijvende bron 

van vreugde en kracht. 

 

Dietrich Bonhoeffer 

 

Ter overweging __________________________________________ 

 

Op weg naar Pasen heeft Jezus heel wat mensen overeind 

geholpen. De verhalen daarover worden weleens wonderverhalen 

genoemd. Maar eigenlijk gaat het om tekenen. Het wezenlijke van 

Gods bedoelingen komt erin tot uitdrukking. In zijn tekenen helpt 

Jezus de mensen om weer mens te zijn, hij doet wat goed is voor 

mensen in zijn bewogenheid met hen. Kenmerkend daarbij is het 

herstellen van de relaties tussen de mensen: de dove hoort een 

ander weer, de blinde kan een ander weer zien, de lamme kan 

weer naar een ander toegaan, de man met de verlamde hand kan 

een ander weer omhelzen, de melaatse kan weer in de 

gemeenschap terug, de dode neemt zijn plaats weer in in het gezin. 

Zo is het een wonder, als een ruzie bijgelegd wordt, als een 

hulpbehoevende hulp krijgt. We vertellen een zieke tekenen van 

leven, van toekomst, van de hoop die er is. 

Een mens wordt pas echt mens in het samen kunnen leven met de  

ander. Maar daarvoor is het ook nodig dat de mens zichzelf mag  
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zijn, dat de mens door de ander wordt aanvaard om wie en hoe hij 

is, zoals hij is. Mensen lopen nogal eens vast in hun leven als zij 

niet zichzelf mogen zijn. En omgekeerd gebeurt dat ook: dat 

mensen vastlopen als ze de ander niet willen aanvaarden. 

Ik las ergens: “Er lijkt nog steeds weinig ruimte te zijn om naar 

mensen te kijken vanuit de vraag naar hun mogelijkheden, de 

vraag naar wie ze zouden kunnen zijn als hun daartoe de kansen 

geboden zouden kunnen worden. Op grond van bijvoorbeeld 

geslacht en kleur worden aan bepaalde mensen bepaalde 

eigenschappen toegewezen, die hen uitsluitend voor bepaalde 

rollen geschikt zouden maken. En men verwacht van mensen dat 

ze zich overeenkomstig die zogenaamd bij hen passende rollen 

gedragen. Denk aan de zorgzaamheid van vrouwen, de 

ondergeschiktheid van zwarten, het onvermogen om van hetzelfde 

geslacht te houden.” 

In Jezus’ tijd was het niet veel anders: aan mensen werd een vaste 

plaats toebedeeld waaraan zij zich dienden te houden. Maar Jezus 

weigerde, in tegenstelling tot vele mensen, de gevestigde orde als 

noodzakelijk en onveranderlijk te aanvaarden. Hij sprak mensen 

aan op wie ze konden zijn, niet op de positie en rollen die hun 

door de samenleving waren toebedeeld.  

Waar dat gebeurt – mensen aanspreken op wie ze kunnen zijn – 

worden mensen overeind geholpen, gebeurt er opstanding. 

 

Wij gedenken 

Op zondag 28 januari is Trijnte Zweers-Sjoerdsma overleden op de 

leeftijd van 89 jaar. Zij was weduwe van Philip M. Zweers, die zes 

jaar eerder is overleden. Samen kregen zij vier kinderen. Enige 

jaren geleden kwamen zij samen over van de Lutherse kerk in 

Leiden, die ter ziele ging (zoals zij dat zei). Ze raakten met de Rank 

bekend door leden van de Rank die indertijd in de Lutherse kerk 

te gast waren geweest om de liturgie daar te bekijken. ‘En die 

vonden ze heel mooi’, zei ze. Samen hebben Tine en Philip bewust 

gekozen voor de Rank, want daar vonden ze ruimte en daar waren 

de mensen hartelijk. Zij bleven dan ook heel betrokken op de 

gemeente De Rank en omgekeerd werden zij daar goed 

opgenomen. Tine ervoer daar geborgenheid. Haar kinderen 

omschreven haar als zorgzaam. En ze kon zich ook zorgen maken 

over iets. Maar daar liet ze niets van merken, dan was het: niet 
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klagen maar dragen. Ze wilde de sfeer niet bederven en hield zich 

daarom soms groot, of ze zei: er is niets aan de hand. Maar ook 

dat was een vorm van zorgzaamheid. Heel betrokken was zij op 

haar kinderen, en later haar kleinkinderen. Ze gaf het goede 

voorbeeld, gaf hen normen en waarden mee en wilde hen goed 

achterlaten. Daarvoor zijn de kinderen haar heel dankbaar! 

Heel betrokken was zij ook op haar man Philip. Zij werd 

emotioneel als ze over hem vertelde, zijn ziekte die gedurende 6 

jaar op en neer ging en zijn overlijden in januari 2018. ‘Het went 

nooit’  zei ze dan. Boven de rouwkaart liet ze de volgende tekst 

plaatsen: ‘Soms zou ik willen dat gisteren nooit voorbijging, omdat 

vandaag alles anders is.’ Daarin klinkt volgens mij ook het verlies 

mee, het gemis. Maar tot het einde toe bleef zij zelfstandig, het 

leven hield zij in eigen hand. Een leven dat door liefde werd 

gedreven en dat  geborgenheid bood. 

In haar verliezen wij als gemeente een meelevend lid, dat positief 

en vrolijk in het leven stond. Haar kinderen en kleinkinderen een 

lieve en zorgzame moeder en oma. 

Mogen zij en allen die Tine hebben gekend en liefgehad steun en 

troost ervaren van God en van mensen om hen heen. 

 

Felicitaties 

-Op maandag 11 maart hoopt Ank van Beem 80 jaar te worden 

(Boulevard 28, 2225 AB Katwijk). Alvast van harte gefeliciteerd! We 

wensen haar een mooie dag toe samen met haar dierbaren. 

-Onze felicitaties gaan ook uit naar Wim en Mieneke Leendertse- 

Karman, die op donderdag 14 maart 55 jaar getrouwd zullen zijn 

(Rijnsoever 197, 2221 PC Katwijk). Een bijzonder jubileum om bij 

stil te staan. Een fijne dag gewenst en alle goeds in de komende 

tijd! 

 

Vakantie 

Van  zaterdag 9 t/m zondag 17 maart ben ik uit het werk. 

Vervanging is geregeld met mijn collega’s. In voorkomende gevallen 

kunt u zich wenden tot de scriba van onze kerkenraad Aaldert 

Onink (tel. 4031533). Uiteraard kan het contact ook altijd via de 

ouderling van dienst van de week of een andere ouderling lopen, er 

is altijd wel iemand bereikbaar.                                                   

Met vriendelijke groet, Iman Padmos 
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Bloemengroet 
Na afloop van de dienst zijn de bloemen met een kaartje naar de 

volgende gemeenteleden gegaan, omdat zij een jubileum te vieren 

hadden, omdat zij extra waardering verdienen, of ter 

ondersteuning. 

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar: 

• Cees van Delft op zondag 21 januari 

• Wim Hagen op zondag 28 februari 

• Ton Verhoog op zondag 4 februari 

• Eric Bartels op zondag 11 februari 

Met vriendelijke groet, Frans Spaink 

 

Bijzondere vieringen                           

 

de Stille Week 

Ook in de Stille Week zijn er zoals vanouds weer vieringen op Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Zij vormen samen 

één doorlopende viering. Zo ontbreekt de zegen aan het eind van 

de dienst op donderdag en vrijdag, de dienst is dan immers nog 

niet afgelopen. 

Op Witte Donderdag is het thema van de dienst: de 

Voetwassing. Wij vieren de avond met brood en wijn. 

Ieder is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 

In deze dienst zal Ds. A. van Houwelingen voorgaan. Er wordt 

gecollecteerd voor Unicef. 

Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van 

Jezus. Deze dienst heeft vooral een meditatief karakter: 

lezingen, gedichten, gebeden en zang. Aan de hand van 

een kruisweg zullen we beelden doorlopen. 

Op Stille Zaterdag beginnen we de dienst in de 

verwachting. Wij wachten en waken en zien uit naar het 

licht. Het wordt gaandeweg deze avond steeds lichter en 

zo vieren wij de opstanding van Jezus uit de dood. 

Gelovigen werden traditiegetrouw gedoopt in deze nacht. De doop 

symboliseert de opstanding en de aanvang van een nieuw leven met 

Christus. Wij staan dan ook stil bij onze eigen doop. 

De avonden van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag worden verzorgd 

door leden van de liturgiecommissie.  

Aanvang is om 19.30 uur, graag tot ziens. 
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Uit de Kerkenraad_______________________________________ 

 

Koffietafelgesprekken 

Vorig jaar is u meegedeeld dat we in de loop van 2024 een aantal 

keren na afloop van de kerkdienst een bijeenkomst hebben, 

waarbij we met elkaar kunnen praten over de tijd “na De Rank.” 

We noemen dat maar “Koffietafelgesprekken.” Hoe we die 

gespreksmomenten gaan invullen, zien we in de loop van het jaar 

wel, dat kan elke keer anders zijn. 

De eerste bijeenkomst is gepland op zondag 21 april. Dan zorgen 

we voor zitjes en drinken we gezellig in groepjes koffie (wellicht 

met iets erbij) en kunnen we met elkaar praten over wat ons 

rondom het einde van De Rank zoal bezighoudt. Hoe zien we de 

tijd na De Rank? Weten we al waarheen we ons laten 

overschrijven? Enz. enz.   

We denken dat we het deze eerste keer op 45 tot 60 minuten 

houden. Iedereen wordt van harte uitgenodigd en we hopen dat 

velen gebruik maken van deze gespreksmogelijkheid. 

Namens de kerkenraad, 

Aaldert Onink 

 

Van de kerkrentmeesters______________________________ 

 

Actie kerkbalans 2024 

Het is fijn te kunnen melden dat u ruim heeft toegezegd:   

€ 31500,00   

De opbrengst is boven verwachting. Dank daarvoor. 

In het volgende maandblad volgen verdere gegevens over collecten 

enz. 

 

Van de Diaconie_______________________ 

 

Algemeen 

Witte Zaterdag 30 maart markeert een 

bijzonder moment in de geschiedenis van De 

Rank. In de kerkdienst van die avond wordt 

dan de laatste nieuwe Paaskaars bij De Rank binnen gebracht. Een 

moment om bij stil te staan, en er komen zo nog veel meer laatste 

momenten in dit jaar. 
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Collecten voor maart   

3 mrt Voorjaarszending (KiA) 

10 mrt  Diaconie De Rank 

17 mrt Werelddiaconaat (KiA) 

24 mrt Dorcas Hulp Nederland 

28 mrt Unicef (met mandje op 29 en 30 mrt) 

31 mrt Paascollecte (KiA) 

 

 3 maart  Voorjaarszending (KiA) 

Christelijke instellingen in Libanon hebben meestal een regionale 

functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden 

predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is 

door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) 

uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en 

studentenpastor. Hij geeft les in systematische theologie en 

missiologie aan theologiestudenten. Daarnaast organiseert hij 

kapelvieringen voor studenten en staf. Meer lezen: 

kerkinactie.nl/onderwijslibanon. 

 

10 maart   Diaconie De Rank 

Bestemd voor algemeen diaconale verplichtingen en doeleinden. 

Hieronder verstaan we de administratieve kosten, het quotum, een 

maandelijkse bijdrage aan Kinderen in de knel en giften aan 

instellingen die in noodsituaties een beroep op ons doen. 

 

17 maart  Werelddiaconaat (KiA) 

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk genoeg voedsel te 

verbouwen. Regen valt steeds onvoorspelbaarder door 

klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer 

wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan weer 

te veel met overstromingen tot gevolg. De Anglicaanse Kerk van 

Oeganda leert hen droogtebestendige zaden gebruiken, 

milieuvriendelijker stoken, bijenhouden, beter samenwerken, 

sparen en investeren. Dit steunt boerengezinnen in hun strijd om 

het dagelijks bestaan. Lees meer op: kerkinactie.nl/boerinoeganda 

 

24 maart  Dorcas Hulp Nederland 

Dorcas is een internationale christelijke organisatie voor 

ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en 

wederopbouw. Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus 
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Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten. Dit 

doen we door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving 

te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten en door het 

bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. 

We steunen de allerarmsten ongeacht hun ras, religie, geslacht of 

politieke overtuiging. Zie ook www.dorcas.nl  

 

28 maart  Unicef  

(Witte Donderdag, de dagen erna staat er een mandje) 

Niets geeft meer voldoening dan alle kinderen geven waar ze recht 

op hebben. UNICEF helpt kinderen overal bij het overwinnen van 

armoede, ziekte, geweld en discriminatie. Miljoenen kinderen gaan 

dankzij UNICEF naar school. Talloze kinderen worden ingeënt 

tegen dodelijke ziektes als mazelen en krijgen goede voeding. 

UNICEF werkt hard aan de bestrijding van de aidsepidemie en 

helpt kinderen die er het slachtoffer van zijn geworden. Waar een 

noodsituatie heerst, zijn wij. UNICEF is bij rampen en oorlogen 

direct ter plaatse en zorgt ervoor dat kinderen en hun families 

kunnen overleven. Kinderen die er alleen voor staan, krijgen van 

UNICEF bescherming tegen geweld, misbruik en uitbuiting. 

Zie ook de website www.unicef.nl 

 

31 maart  Paascollecte (KiA) 

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de 

Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, 

kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en 

gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende 

kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden 

voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks, niet alleen als kok 

maar ook als receptionist, ober of achter de bar. En wie een eigen 

bedrijf wil starten, krijgt een mentor uit de horecasector. Kijk ook 

op: kerkinactie.nl/veertigdagentijd 

  

Opbrengst collectes januari 2024 

Hieronder staan de opbrengsten van de kerkdiensten in januari 

2024. De giften die werden ontvangen op de bankrekening van de 

diaconie en werden geoormerkt (dus aan een bepaald doel 

toegekend) zijn in het betreffende collectedoel verwerkt.  
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Diaconie    

7-jan Artsen zonder grenzen 84,70 

14-jan Diac. Centrum de Bakkerij, Leiden 78,60 

21-jan Geen collectes, dienst in de Joannes de Doper 0,00 

28-jan Paukuskerk, Rotterdam 90,00 

 

Voor de Voedselbank werd in januari cash € 74 ontvangen en per 

bank € 7,50.  Voor algemene diaconale taken werd op de 

bankrekening € 5,00 ontvangen.  

Hartelijk dank voor alle bijdragen.  

Namens de diaconie, Aaldert Onink 

 

Van de ZWO____________________________ 

 

Sam’s Kledingactie.  

Hier is weer bericht van Sam’s Kledingactie.  

De inzamel dag is op 11 april tussen 16 uur en 18.30 uur bij de 

Joannes de Doper 

De opbrengst komt ten goede aan verbetering van de kwaliteit en 

de toegang tot het basisonderwijs in het Shabee Sombo district, 

Ethiopië. 

Zoals Nelson Mandela ooit zei: “Onderwijs is het machtigste wapen 

dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen, het biedt 

toekomst.” 

Kwalitatief goed onderwijs is dus van groot belang om kinderen te 

kunnen laten ontsnappen uit de armoedecirkel en te helpen bij het 

creëren van kansen voor de toekomst.  

Met uw hulp in de vorm van een inzamelactie kunnen we op deze 

manier heel veel mensen en met name kinderen in nood 

ondersteunen. 

 

WAT MAG JE INLEVEREN? 

Wel 
Je helpt ons het meest met herdraagbare kleding en schoeisel, 

tassen, speelgoed en knuffels, mits deze schoon en heel en 

herbruikbaar zijn. Dit geeft voor Sam’s de hoogste opbrengst en zo 

kunnen we het meeste geld doorgeven aan mensen die het het 

hardst nodig hebben. 
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Niet 
Vervuilde en kapotte kleding, kussens, dekbedden, matrassen, 

tuinkussens, huishoudtextiel en vloerbedekking zamelen we niet 

in, want dit is voor ons afval dat wij tegen betaling moeten 

afvoeren. Dit kost veel geld en dat gaat dan ten koste van de 

opbrengst.   

 

Van de PKN_______________________________________________ 

 

De joodse wortels van Pasen 

Veel gebruiken, denkbeelden en feesten in de kerk zijn terug te 

voeren op het jodendom. Piet van Midden, protestants predikant 

en docent Hebreeuws aan de Tilburg University, legt uit hoe het zit 

met Pesach en Pasen. En: heeft het avondmaal daar nu wel óf niet 

mee te maken? 

 

Misleiden van de dood 

Ooit was Pasen een boerenfeest in Palestina. Na de winter, als de 

eerste gerst rijp was, gingen de mensen met een deel van dat eerste 

graan naar de tempel. Maar ze liepen niet zomaar het tempelplein 

op. Ze deden dat met een soort hink-stap-sprong, om de boze 

geesten te misleiden. Je weet immers maar nooit. Dat heet in het 

Hebreeuws pasàch. Trouwens: het luiden van de kerkklokken was 

ooit ook bedoeld om boze geesten voor de open kerkdeur weg te 

houden … 

Er is alle reden om aan te nemen dat de Israëlieten in Egypte dit 

feest ook vierden. Maar er kwam wat bij: de vlucht uit Egypte. In 

opdracht van Mozes smeerden de Israëlieten bloed aan de 

deurposten, het bloed van een geslacht lam. Ook al een manier om 

boze machten op afstand te houden. Overal waar de engel van de 

dood die bloederige deurposten zag, ging hij voorbij. Pasàch, zo 

staat het in de Hebreeuwse Bijbel: de dood passeerde hen. 

 

Feest van de bevrijding 

Zo werd Pasen – we noemen dat nu Pesach – het feest van de 

bevrijding uit Egypte en daarmee de redding uit de dood. De 

familie en haar gasten scharen zich om een mooi gedekte tafel. 

Daarop staat een schaal met een beentje van een lam (sinds de 

tempel is verwoest, wordt er geen offerdier meer geslacht), 
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gerstebroden, bittere kruiden, wijn, en nog wat andere 

ingrediënten. En men citeert bepaalde psalmen, die we samen het 

Groot Hallel noemen, Psalm 113-118. Hallel betekent lofprijzing. 

De liturgie is eigenlijk een antwoord op de vraag die iemand van 

het gezelschap stelt: ‘Waarom is deze avond anders dan andere 

avonden?’ 
 

Jezus als offerlam 

Jezus, onze Heer, vierde de Joodse feesten mee. We vinden Hem 

bijvoorbeeld ook op het Loofhuttenfeest. Maar het bekendst is het 

Pesach dat Hij meevierde. De leerlingen zijn dat Pèsach uiteraard 

nooit vergeten. De evangelisten hebben aan Pesach een dubbele 

bodem gegeven. Ze vonden in het offerlam dat de leerlingen die 

paasavond aten, Christus terug als een lam ter slachting. Dat was 

een nieuwe dimensie. 

Maar die leerlingen waren Joden. Dat bleven ze hun leven lang – 

als je Jood bent, kun je dat immers niet afleggen. Ze kwamen 

samen ‘om brood te breken’. Dat betekent om ‘samen te eten’. 

Joden die religieus leven, beginnen nog steeds met een zegening 

die bij een broodmaaltijd eindigt met: ‘Gij die het brood uit de 

aarde hebt doen opkomen.’ En na het eten wordt er uitvoerig 

gebènsjt, gedankt. 

 

Mensen van de weg 

De leerlingen van Jezus schaften die gebeden niet zomaar af. Maar 

er kwamen bij deze ‘mensen van de weg van Jezus’ (de oudste 

naam voor ‘christenen’) allerlei gebeden en zegeningen bij. Het 

Onze Vader kon daarbij niet ontbreken. En in een oude christelijke 

rite werd vier keer een beker wijn doorgegeven. Zo kreeg je twee 

paasvieringen: een joodse en een christelijke. 

 

Vervoersdienst 

03 mrt  Thea Sterk 071-4073711 

10 mrt Kees Visser 071-4026468 

17 mrt Hannie Ouwehand 071-4027357 

24 mrt Wim Leendertse 06-20447221 

31 mrt Gijs Meijvogel 071-4071384 

07 april Mariet Jonker                     071-4072565 
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Lied 560___________________________________________________ 

 

Hij ging de weg zo eenzaam 

tot in Jeruzalem. 

Geen vriend kon langer meegaan, 

geen mens hield nog de wacht met hem. 

Hij ging die weg voor hen. 

Hij deed dit ook voor hen. 

Hij ging de weg zo eenzaam 

tot in Jeruzalem. 

De beulen die hem sloegen, 

bespotten met een doornenkroon. 

Hij zweeg en leed voor hen, 

Hij deed dit ook voor hen. 

 

Hij ging de weg zo eenzaam. 

Hij droeg zijn eigen kruis. 

Hij bad: Mijn God, vergeef hen! 

Hij leed en stierf op Golgotha. 

Hij deed dit ook voor ons, 

voor allen, ook voor ons. 

 

Tekst: Britt G. Hallqvist - 'Han gick den svåra vägen'  Vertaling: Sytze de Vries 

Ets-aquareldruk: Paul van Dongen: Verrijzenis, 2006,  

    

 

 

 

 

 

Roosters   

              Ouderling             Diaken  

03 mrt Henk de Mooij Lia Tjabringa 

10 mrt Niek van der Perk Aaldert Onink 

17 mrt Kees Visser Martine Petitjean 

24 mrt Hans Verhoog Cocky Freke 

28 mrt Rob van Vreedendaal Lia Tjabringa 

29 mrt Lit. com Geen diaken 

30 mrt Coby van Duijvenboden Aaldert Onink 

31 mrt Kees Visser Cocky Freke 

7 apr Niek van der Perk Martine Petitjean 

 



 

assessor, 

predikant         

Ds. I.A. Padmos                    tel. 06-37431510       

Julianalaan 31, 2159 LC Kaag 

imanpadmos19@gmail.com

preses, 

ouderling

J.P. van Duijvenboden           tel: 06-53577388 

Zeehosplein 73, 2225 MJ Katwijk 

c.westhoek@gmail.com

scriba,    

diaken

A. Onink                                    tel: 4031533 

De Poel 84, 2231 TK Rijnsburg 

derankkatwijk@gmail.com

ouderling, 

voorzitter 

college 

kerkrent-

meester

H. de Mooij                           tel. 06-23976255 

Vuurbaakplein 8, 2225 JB Katwijk

kerkrentmeestersderankkatwijk@gmail.com

ouderling J.P. van Duijvenboden tel: 06-53577388

ouderling 

ledencontact

E. den Otter                                tel: 4022244 

van der Meerhof 27, 2221 LA Katwijk 

emdotter@xs4all.nl

ouderling 

kerkrent-

meester

N. van der Perk                           tel: 4022649 

Waterbospad 64, 2231 JK Rijnsburg

ouderling 

kerkrent-

meester

H. Verhoog                                  tel. 4077780

Pr. Hendrikkade 147, 2224JT Katwijk

fam_verhoog@ziggo.nl

ouderling

C. Visser                                     tel: 4026468

Piet Heinlaan 13, 2224 TE Katwijk

ouderling

Rob van Vreedendaal              tel: 06 53937414  

Vliet ZZ.26, 2231 GJ Rijnsburg

voorzitter   

diaconie,      

PR en werving

F. Spaink                               tel. 06 11194525 

Frans Halsstraat 10, 2231 BV Rijnsburg

diaken

M. Petitjean,                                tel: 4022089 

Commandeurslaan 12, 2223 BB Katwijk

penning-

meester

A. Onink                                     tel: 4031533 

De Poel 84, 2231 TK Rijnsburg 

derankkatwijk@gmail.com

diaken

C. Freke                                     tel: 7851905 

Patrijsstraat 10, 2225 PP Katwijk

diaken

Lia Tjabringa                         tel: 06 34015564 

Johannes Vermeersingel 14 2231 BT Rijnsburg

Mutaties en adreswijzigingen doorgeven aan scriba

Moderamen

Diaconie:  Raborek. NL 37 RABO 0331816504                                      

t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente De Rank, Katwijk

Ouderlingen

Diakenen



 
 

Erediensten  

Iedere zondag, aanvang 10.00 uur in de Aula van het Andreas College  

(lokatie Pieter Groen), 2221 SZ, telefoon 4024201.  

Ingang: Helmbergweg 10 (Rijnsoever Oost)  

• zingen uit Het Nieuwe Liedboek –Zingen en bidden in huis en kerk  

• gebruik Nieuwe Bijbelvertaling 2004  

• ringleiding voor slechthorenden  

• beluisteren van de erediensten via de website:  

   http://derankkatwijk.protestantsekerk.net/  

   onder de knop uitzendingen  
• kerk diensten volgen op www.kerkdienstgemist.nl Katwijk,  

  de Rank  

• gespreksgroepen  

Kerkenraad: de vergaderingen zijn elke tweede dinsdag van de maand 

in Overduin, Nachtegaallaan te Katwijk  

Financieel 

admini-

strateur

algemene 

financiële 

zaken

H. de Mooij,                          tel. 06-23976255       

Vuurbaakplein 8, 2225 JB Katwijk 

kerkrentmeestersderankkatwijk@gmail.com                   

Vrijwillige bijdragen, collectebonnen en giften: 

NL14INGB0004239929

t.n.v. Herv. Gemeente "De Rank", Katwijk 

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de 

ouderling van dienst.

Vellen van 20 bonnen ter waarde van € 30,-              

Koster

opname   

audio CD 

eredienst

M. Zuijderduijn,                           tel. 4025519        

Zandbank 23, 2221 VZ Katwijk

Leden- 

administratie

cantor

organisten

predikanten Vacant

algemeen W. Spaink-Krijger,                 tel. 06 54334609

koffie E. van Duijvenbode-Hartog            tel. 4013766

bloemen N. van Delft-Nelisse,                     tel. 4012420

T. Sterk,                                     tel. 4073711

M. Jonker-van Beelen,                 tel  4072565

Werkgroep                  

zending en diakonaat

L. Visser                                     tel. 4026468

PR

Vervoersdienst

Roosters

C. van Delft,                                 tel. 4012420            

Asterstraat 11, 2223VG Katwijk                     

cvandelft@hetnet.nl

http://derankkatwijk.protestantsekerk.net/

